


8. SINIF 3. ÜNİTE 
ÇALIŞMA FASİKÜLÜ 


T.C. İNKILAP TARİHİ ve 
ATATURK ÇULUK 


Bu kitapçık ISPARTA Ölçme Değerlendirme Merkezi 
tarofından hazırlanmıştır. 





İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesini gerekçe göstererek 
topraklarımızı işgal etmeye başlamıştı. Bu durum karşısında Türk halkı Mustafa Kemal önderliğinde Milli Mücadele'yi 
başlattı. 


Milli Mücadele'de açılan cepheler haritada numaralarla gösterilmiştir. Açılan bu cephelerle ilgili özellikler aşağıda 
verilmiştir. 


Karayılan, Tayyar Rahmiye Hanım gibi yerel kahramanların özverili mücadeleleriyle yerli halkın Fransız ve Ermenilere karşı büyük bir direniş gösterdiği 
cephedir. 


Bu cephedeki zafer için İsmet İnönü “Sevgili 
Kardeşim! Şark Harekâtı bizi ve davamızı ihya 
etti.” demiştir. 


Hatay dışında bugünkü Türkiye-Suriye sınırı 
çizilmesini sağlayan antlaşmanın imzalanması- 
nı sağlayan cephedir. 


Kazım Karabekir Paşa komutasındaki askeri birliklerin Ermenileri yenilgiye uğrattı cephedir. 


Batı Anadolu'daki bütün Kuvayımilliye birliklerin | 
tek merkezden yönetilen düzenli orduya dönüş- |6 | Milli Mücadele'nin en sert geçtiği cephedir. 
| türüldüğü cephedir. 





B Cephesi 


C Cephesi 





2. Aşağıda verilen bulmacayı çözünüz. 
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. TBMM'yi tanıyan ilk Müslüman devlettir. 

. Misakimilli verilen ilk tavizdir. 

. Lozan Barış Konferansı'nda TBMM'nin Türk milletini tek başına temsil etmesi için kaldırılmıştır. 
. Milli Mücadele Dönemi'nde Çerkez Ethem'in kurduğu özel birliktir. 


. Halide Edip Adıvar'ın Milli Mücadele kahramanı Ayşe Hemşireyi anlattığı eserdir. 
. Lozan Barış Konferansı'nda TBMM Hükümetini temsil eden heyetin başkanıdır. 
. Lozan Barış Antlaşması ile kaldırılan Osmanlı borçları ile ilgili teşkilattır. 
. Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye'ye verilen adadır. 
10. Sovyet Rusya'nın Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne geri verdiği antlaşmadır. 
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5. Lozan Barış Antlaşması ile Yunanistan tarafındanTürkiye'ye verilen savaş tazminatıdır. 
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MİLLİ MÜCADELE'NİN KAHRAMANLARINDAN SÜTÇÜ İMAM 


HAYATI 

Fevzipaşa Mahallesi'nde 1872'de doğdu. Uzunoluk Camisi'nde gönüllü olarak imamlık yaptı. Geçimini süt satarak temin ettiği için “Sütçü İmam” olarak bilinmektedir. Maraş'ın işgalinde düşmana ilk kurşunu atan Sütçü İmam, 
düşmanın buradan kovulmasından sonra belediyede görev verilmiş, Maraş 
Kalesi'ndeki topun idaresi de kendisine bırakılmıştır. 


SÜTÇÜ İMAM OLAYI 

29 Ekim 1919'da Maraş, 8 ay süren İngiliz işgalinden sonra Fransızlar tarafından işgal edilir. 

31 Ekim 1919'da Fransız kuvvetlerinin kente girişinden 2 gün sonra Uzunoluk Hamamı'ndan çıkan Türk kadınlarına Fransız devriyeleri ve Ermeniler 

“Burası artık Türklerin değil, Fransız memleketinde bizim dediğimiz olacak. Açın yüzlerinizi!” diyerek 
saldırırlar. Çakmakçı Said ve Gaffar Kabuloğlu Osman kadınları işgalcilerin elinden almak isterken 
ağır yaralanır. Bu sırada yan tarafta küçük bir dükkanda süt satan Sütçü İmam tabancasını alarak olay 
yerine gelir. Silahını kadınlara sataşan ve Çakmakçı Said'i yaralayan Ermeni askerin üzerine doğrultarak ateşler. Kurşun isabet eden Ermeni yere düşer, diğerleri ise kaçar. Maraşta düşmana sıkılan bu 
ilk kurşun ile Türk milletinin işgalcilere ve Ermenilere yaptıklarının yanlarına kalmayacağı gösterilir. 


Sütçü İmam'ın bu unutulmaz kahramanlığından dolayı halk adeta birbirine kenetlenerek kardeş olmuştur. Sütçü İmam olayı; Kahramanmaraş mücadelesinde yeni bir ışık, yeni bir zafer yolunu açmıştır. 


Güney Cephesi'nin kahramanı olan Sütçü İmam'la ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere bakarak Sütçü İmam 
hakkında hangi tutumları işaretlememiz gerekiyorsa o tutuma “X” işaretini koyunuz. 
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4. 


Aşağıda Milli Mücadele ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. 


İtalya Anadolu'yu tamamen terk etmiştir. 


TBMM Londra Konferansı'na davet edilmiştir. 


Düzenli ordu Sakarya'nın 
doğusuna çekilmiştir. 


Yeni kurulan düzenli 
ordunun ilk askeri başa- 


Ermenistan, Gürcistan 
ve Azerbaycan ile Kars 


Antlaşması imzalanmıştır. 


İtalya işgal ettiği topraklardan çekilmeye 


Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalanmıştır. 


Milli Mücadele'nin askeri safhası sona ermiştir. 


rısıdır. başlamıştır. 


İstiklal Marşı kabul edilmiştir. 


Maarif Kongresi toplanmıştır. 


Verilen bilgilerin numaralarını hangi gelişmeyle ilgiliyse o gelişmenin altına yazınız. 


Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerden uygun olanlar ile doğru bir şekilde tamamlayınız. 


Güçler 
birliği 


Hükümeti'ne verilmiştir. 
İsyanı'ndan yararlanarak 


a. Gümrü Antlaşması ile Kars, Iğdır, Sarıkamış ve Kağızman 
b. I. İnönü Savaşı'nda Yunanlar Ankara'ya ulaşıp TBMM'yi dağıtmak için 
saldırıya geçmiştir. 


c. İtilaf Devletleri ilk defa Konferansı'nda TBMM'nin varlığını resmen kabul etmiştir. 


İri li Misakimilli tanıyan ilk Avrupa devletidir. 


e. Yasama ve yürütme yetkilerinin TBMM'ye verilmesi ilkesinin uygulandığını gösterir. 





6. 


Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bu cümlelerdeki bilgilerin doğru ya da yanlış olduklarını değerlendiriniz. 
Doğru cevabın altındaki harfleri kullanarak şifreyi tamamlayınız. 


“Amiral Bristol Raporu” Gediz taarruzunun İstiklal Marşı halkın milli Turgut Özakman'ın “Şu 
ile Yunan işgalinin haksız başarısız olması düzenli egemenlik duygularını Çılgın Türkler” adlı yapıtı 
olduğu belgelenmiştir. ordunun kurulmasında pekiştirmek için Milli Mücadele'yi konu 

etkili olmuştur. hazırlanmıştır. alan bir romanıdır. 


Sakarya Savaşı'ndan Kuvayımilliye birliklerinin Kurtuluş Savaş'nda ya- 
sonra Yunanlar taarruza, hukuk dışı uygulamaları zarlar Milli Mücadele'nin 
Türkler savunmaya geçti. bu birliğin kaldırılmasının sadece askeri yönünü 

gerekçelerindendir. ele almıştır. 


ŞİFRE KUTUSU 
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7. Aşağıda l. İnönü Savaşı'nın iç ve dış politika açısından sonuçları karışık olarak verilmiştir. 
Verilen sonuçların ilgili olduğu kutucuğu işaretleyiniz. 


Türk Hükümeti’ nin Anado- TBMM, İstiklal Marşı'nı kabul TBMM, Afganistan'la dostluk 
lu'daki otoritesi arttı. etti. antlaşması imzaladı. 


İç Politika Dış Politika İç Politika Dış Politika İç Politika Dış Politika 


İtilaf Devletleri TBMM'yi TBMM'ye olan güven Sovyet Rusya ile Moskova 
Londra Konferansi’na artmıştır. Antlaşması imzalandı. 
çağırdılar. 


İç Politika Dış Politika İç Politika Dış Politika İç Politika Dış Politika 
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8. Aşağıda Sevr Barış Antlaşması'nın konu başlıkları ile ilgili maddeleri verilmiştir. 
Lozan Barış Antlaşması'nın konu başlıkları ile ilgili maddelerini yazınız. 


Sevr Barış Antlaşması 


Sınırlar: 

Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan'a, Suriye 
Fransa'ya, Arabistan ve Irak İngiltere'ye bırakılacak, 
Doğu Anadolu'da iki yeni devlet kurulacak. 


Boğazlar: Boğazlar: 
Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak, 

uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek, bu 

komisyonda Türk üye bulunmayacak. 


Kapitülasyon: Kapitülasyon: 
Kapitülasyonlardan tüm devletler yararlanacak. 


Azınlıklar: Azınlıklar: 
Azınlıklara genişletilmiş haklar verilecek. 


Adalar: 
On İki Ada İtalya'ya bırakılacak. 
Ege adaları Yunanistan'a verilecek. 





Sakarya Meydan Muharebesi 


Ulusal | uissisonger | Uluslararası Sonuçlar 
Türk ordusunun geri çekilme Fransa ile Ankara Antlaşması 
B sona erdi imzalandı 
2 | Halkın TBMM'ye güveni arttı ingiltere ile esir değişim antlaşması imzalandı 
E Ukrayna mii Bi Türk ordusu taarruza geçti 
ması imzalandı 


Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçları ile ilgili verilen tablonun doğru olabilmesi için hangi iki sonucun 
yer değiştirmesi gerekir? 


A) 3 ve6 B) 2 ve5 C) 1 ve 6 D) 3 ve 4 


a 


Saltanatın Kaldırıl- Kapitülasyonların 
ması Kaldırılması 


Yukarıda numaralandırarak boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? 


A) Tam Bağımsızlık Milli Ekonomi 

B) Milli Kültür Milli Egemenlik 
C) Milli Ekonomi Milli Kültür 

D) Milli Egemenlik Tam Bağımsızlık 





Mondros Mütarekesi Dönemi'nde Ermeniler, Doğu vilayetleri merkezinde bir Ermenistan talebine Trabzon'u da eklemişlerdi. Bu taleplerini 12 Şubat 1919'da Paris Konferansı'na verdikleri muhtırada ortaya koymuşlardı. Konferansta, Ermenilerin Trabzon talebi 
İngiltere tarafından da desteklenmiştir. Oysa Trabzon ve çevresindeki Ermeni nüfusu 
fazla değildi. Resmi istatistiklerden yola çıkarak verilen rakamlara göre, 1914'teTrabzon'da 921.128 Müslüman, 161.574 Rum varken Ermenilerin sayısı 37,549'du. 


Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? 
A) Ermeni sorunu uluslararası diplomatik ilişkilerde konu edinilmiştir. 

B) Ermeniler Osmanlı toprak bütünlüğüne aykırı tutum sergilemiştir. 

C) Ermeniler Wilson İlkelerine uygun davranmıştır. 

D) Ermeniler İtilaf Devletleri tarafından desteklenmiştir. 


Milli Mücadele'den yıllar sonra bir ressam, Mustafa Kemal'e Sakarya Savaşı'nı resmeden bir tablo hediye etti. Kendisi ön planda, yağız bir savaş atına binmiş olarak görünüyordu. Ressam, tebrik beklerken 
birdenbire Mustafa Kemal'in “Bu tabloyu kimseye göstermeyin” demesi üzerine şaşırıp kaldı. Kimse ne 
söyleyeceğini bilemiyordu. Mustafa Kemal açıkladı: “Savaşa katılmış olan herkes bilir ki hayvanlarımız 
bir deri bir kemikten ibaretti, bizim de onlardan geri kalır yerimiz yoktu. Hepimiz iskelet halindeydik. 
Atları da, savaşçıları da böyle güçlü kuvvetli göstermekle Sakarya'nın değerini küçültmüş oluyorsunuz 
dostum.” 


Mustafa Kemal, bu sözlerinde Sakarya Savaşı'nın hangi yönüne vurgu yapmıştır? 
A) Son savunma savaşı olduğuna 

B) Ordu komutanlığını kendisinin yaptığına 

C) Türk milletinin fedakarlıklarına 

D) Uluslararası başarılar sağladığına 


“Meclisin Kayseri'ye nakli hadisesi Ankaralıları müthiş telaşa düşürdü... Müftü, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin 
ileri gelenleri toplu bir halde Mustafa Kemal'i ziyarete geldiler. Dikkat ettim zavallıların hali pek perişandı. Hemen hepsinin gözleri yaşlı idi. Diyorlardı ki Ankara'yı terk edip bizi Yunanlıların eline bırakmayın, para isterseniz bütün nakdimiz servetimiz sizindir, can istersiniz bütün eli silah tutanlarımız emrinizdeyiz.” 


Ankara halkının endişesini anlatan bu hatıra hangi savaş sonrasında yaşanmıştır? 
A) I. İnönü Savaşı 

B) Il. İnönü Savaşı 

C) Eskişehir-Kütahya Savaşı 

D) Sakarya Savaşı 
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KAZIM KARABEKİR PAŞA 

1882: İstanbul'da doğdu. 

1902: Harp Okulu ve 1905 Harp Akademisi'nden mezun oldu. 

1915: Çanakkale Savaşı'na katıldı. Kutül Amare'de İngilizlerle yapılan savaşlara katıldı. 

1919: Erzurum 15. Kolordu Komutanlığına getirildi. 

1920: Gümrü Antlaşması'nı imzaladı. Ermeni işgallerinde yetim kalan çocuklar için yurtlar ve okullar açtı, onların 
her birini bir meslek sahibi yaparak sefaletten kurtardı. Bundan dolayı kendisine “Yetimlerin Babası” unvanı 
verildi. 

1922: Edirne milletvekili olarak mecliste görevini sürdürdü. 

1946: TBMM Başkanlığına seçildi. 

1948: Ankara'da vefat etti. 


Verilen bilgilere göre Kazım Karabekir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? 
A) Çok yönlü bir karakteri olduğu 
B) Birçok cephede fiilen savaştığı 
C) Siyasetle ilgilendiği 
) 


D) Açık sözlü bir lider olduğu 


15. Milli Mücadele, hem savaşın yaşandığı dönemde hem de savaştan sonra sanat ve edebiyat yapıtlarına yansımıştır. 
Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen yazarlar, şairler ve gazeteciler Milli Mücadele anlayışının ve bilincinin gelişip yaygınlaşmasında, halka ulaştırılmasında önemli bir görev üstlenmişlerdir. Kurtuluş Savaşı'nı eserlerinde konu alan sanat 
ve edebiyat insanları, Milli Mücadele'yi genç kuşaklara aktararak ölümsüzleşmişlerdir. 

Aşağıda verilen eserlerden hangisinin konusu bu döneme ait olamaz? 


B) ME C) En 

TÜRK'ÜN DIRILI 

YABAN ATEŞLE Çanakkale FA 
İMTİHANI 


Yakup Kadri Halide Edib Turgut 
KARAOSMANOĞLU ADIVAR ÖZAKMAN 





OLAY I OLAY II 


Fransızlarla ilk önemli çarpışma, Kızılburun tepelerinde, Kilis Kuva-yı Milliye kuvvetlerinin de iş birliği 
ile yapıldı. Savaşın üçüncü gününde Şahin Bey hiç 
uyumamıştı. Oradan oraya koşarak kuvvetlerinin direniş gücünü artırmaya çalışıyordu. Fransızlar, Şahin 
Bey'in kuvvetleri üzerine son kez top ve makineli tüfeklerle saldırdılar. Top ve mermi yağmuru altında sadece tüfekle karşı koymanın ölümle neticeleneceğini 
anlayan Şahin Bey'in kuvvetleri geri çekilmeye başladı. Şahin Bey'in yakınında bulunan arkadaşları birlikte 


30 Ekim 1919'da Fransızlar, Ermenilerle Urfa'yı işgal 
etti. Urfa'da Fransızlardan destek alan Ermeniler, 
onur kırıcı ve halkı kışkırtan davranışlarda bulundu. 
Urfa'daki çatışmalar Maraş direnişinin son günlerinde 
başladı. Urfa jandarma Tabur Komutanlığına atanan 
Yüzbaşı Ali Saip Bey komutasında yaklaşık üç bin 
kişilik bir kuvvet oluşturuldu. Urfa halkının bu zor 
koşullara rağmen verdiği destekle 11 Nisan'a kadar 
süren çatışmaların sonunda halkın direnişi başarıya 
ulaştı ve Fransızlar Urfa'dan çekildi. 


çekilmek için Şahin Bey'e ısrar ettiler. O, çekilmeyi her 
defasında reddetti. Elmalı Köprüsü taşlarını kendine 
siper ederek Fransızlara ateş etmeye devam etti. Şahin Bey, Fransız piyadelerinin süngü darbeleri altında 
28 Mart 1920'de şehit düştü. 


Verilen iki olaydan yola çıkarak aşağıda verilen yorumlardan hangisi yapılamaz? 
A) Fransızlar Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerimizi işgal etmişlerdir. 
B) Ermenileri Fransızlar desteklemiştir. 


) 
C) 
) 


Fransız isgallerine karşı bölgedeki halk mücadele etmiştir. 
D) Güney Cephesi'ndeki bu gelişmeler diğer cepheleri etkilemiştir. 


Mustafa Kemal, Nutuk adlı eserinde Doğu Cephesine yönelik aşağıdaki 
bilgileri vermektedir: 

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan bu yana Ermeniler; gerek Ermenistan içinde, gerek sınıra yakın yerlerde Türkleri topluca öldürmekten bir 
an geri durmuyorlardı. 1920 yılı sonbaharında Ermeni zulmü dayanılmaz bir duruma geldi. Ermenistan seferine karar verdik. 9 Haziran 1920 
tarihinde doğu bölgesinde geçici seferberlik ilan ettik. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'yı Doğu Cephesi Komutanı yaptık. 1920 
Haziran'ında, Ermeniler Oltu'da kurulan yerel Türk yönetimine karşı hareketle o bölgeyi ele geçirdiler. Dışişleri Bakanlığımız tarafından Ermenilere 7 Temmuz 1920'de bir ültimatom verildi. Ermeniler aynı şekilde 
davranmaya devam ettiler. Sonunda seferberlikten 3-4 ay kadar sonra 
Kötek, Bardiz bölgelerinde toplanan kuvvetlerimize Ermenilerin saldırmasıyla birlikte savaş başladı. 


Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 
A) Doğu Cephesi komutanlığını Kazım Karabekir yapmıştır. 

B) Ermenilerle olan sorunlar barışcıl yolla çözülmüştür. 

C) Ermeni zulümleri cephenin açılmasında etkili olmuştur. 

D) Ermeniler Türk tarafının yaptığı uyarıları dikkate almamıştır. 





18. Aşağıda Anıtkabir'in Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesinde yer alan Tekalif-i Milliye Emirleri'nin uygulanışını konu 
edinen tablo verilmiştir. 


Bu tablonun aşağıdakilerden hangisini yansıttığı söylenemez? 
A) Milli egemenliğin gerçekleştiğini 
B) Ordu-millet dayanışmasının örneğini 
C) Milli birlik ve beraberliğin güçlendiğini 
) 


D) Türk kadının Kurtuluş Savaşı'na verdiği desteği 
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Samim Kocagöz'ün Kalpaklılar adlı i 
İ romanında İzmir ve çevresindeki direniş | 

hareketleri ve Kurtuluş Savaşı'nın 

kazanılması anlatılmaktadır. l 


t J 
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Halil Dikmen, İstiklal Savaşı'nda Mermi Zühtü Müridoğlu, Anıtkabir'deki Baskomu- 


t 
İ Taşıyan Kadınlar isimli tablosunda siper- | j tan Meydan Muharebesi konulu kabart- 
de savaşan askerlere mermi ve malzeme masının bir bölümünde Türk ordusunun 

l 

r 


taşıyan kadınları tasvir etmektedir. taarruzunu sembolize etmektedir. 
r J 
au —— ë e <a ma mÔ w ne —— —— —. = 
Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 
A) Söz konusu sanatçılar benzer duygularla hareket etmişlerdir. 
B) |. Dünya Savaşı'nda yaşanan zorluklar ele alınmıştır. 
C) Toplumsal olaylar sadece sanatı etkilemiştir. 
D) Devlet sanatın gelişmesi için çalışmalar yapmıştır. 


Q 





20. Ahmet, aşağıdaki tabloda Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın verilen maddelerini egemen devlet anlayışı açısından 
olumlu veya olumsuz olduğuna göre işaretlemiştir. 


Türk-Yunan silahlı kuvvetleri arasındaki / 
1 çarpışmalar durdurulacaktır. 
2 Yunan işgal kuvvetleri, on beş gün içinde / 
Doğu Trakya'yı boşaltacak. 


TBMM Hükümeti, barış antlaşması imzala- gi 
nıncaya kadar Marmara ve Doğu Trakya'ya asker konuşlandırmayacaktır. 
A İtilaf Devletleri askerleri barış yapılıncaya / 
kadar İstanbul'da kalacaktır. 


Bu tabloya göre Ahmet hangi maddeyi yanlış işaretlemiştir? 


Türk-Afgan Dostluk ve İş Birliği Antlaşması ile; 
a. Türk Devleti gönülden bağlarla bağlı bulunduğu Afgan Devleti'ni tanır. 
. Afgan Devleti, Halifeliği elinde bulunduran Türkiye'nin bu alanda liderliğini kabul eder. 
. Taraflar, emperyalist devletler tarafından herhangi birine yapılmış saldırıyı kendine yapılmış 
sayarak elindeki bütün imkânlarla yardıma koşmayı kabul ederler. 


Antlaşmanın bu maddelerine göre taraf devletler; 

l. Ticari 

Il. Dini 

Il. Siyasi 
alanlarından hangilerinde iş birliği yapma kararı almışlardır? 
A) Ive Il 
B) | ve III 
C) Il ve III 
D) |, Il ve II 


© 





Kağnılar taşır kadınlar, 
Askerler hücumdadırlar, 
Bu uzun savaşı, 
Üzüntüyle bekler analar. 


Mustafa Kemal kaburgasını kırar, 
Vatanı yasa boğar, 
Zorlu Kurtuluş Savaşı'nı, 
En sonunda kazanırlar. 
Ahmet Çelik 
Ahmet Çelik'in Kurtuluş Savaşı adlı şiirinde altı 
çizili satırlar hangi savaşta meydana gelmiştir? 
A) Çanakkale Savaşı 
B) Büyük Taarruz 
C) Sakarya Savaşı 
D) Trablusgarp Savaşı 


II. İnönü Savaşı'ndan sonra Yunan ordusu hemen 
geri çekilmeye başladı. Refet Paşa'nın komutası 
altındaki Türk kuvvetleri Aslıhanlar civarında bulunan 
Yunan alayına taarruza geçti ancak Türk kuvvetleri 
saldırılarında başarılı olamadılar. Bu başarısızlıktan 
sonra Batı Cephesi birleştirilerek komutanlığına İsmet ` 
Paşa getirildi. 

Il. İnönü Savaşı sonrası yaşanan bu gelişmeyle 
ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
A) Il. İnönü Savaşı Türkler lehine sonuçlanmıştır. 

B) Türk ordusu taarruz gücüne ulaşmıştır. 

C) Savaş sonrası Yunan ordusu geri çekilmiştir. 

D) Sorunlara karşı önlemler alınmıştır. 


Başkomutanlık Yasası ve Tekâlif-i Milliye emirleri 
hangi savaştan sonra çıkarılmıştır? 

A) Büyük Taaruz 

B) Kütahya-Eskişehir Savaşları 

C) I. İnönü Savaşı 

D) Il. İnönü Savaş 
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27. 


Sakarya Savaşı sonrası 20 Ekim 1921'de, Fransa ile 
imzalanan Ankara Antlaşması'na göre: 

v Fransa, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu'da işgal 

ettiği yerlerden çekilmeyi kabul etti. 

v Hatay, Fransa yönetimindeki Suriye'ye bırakıldı. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 
A) Millî Mücadele sona ermiştir. 

B) Fransa ile olan savaş sona ermiştir. 

C) İngiltere ile Fransa arasında fikir birliği sağlanmıştır. 
D) İtilaf Devleri ile sorunlar çözülmüştür. 


Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet, 

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl! 

İstiklal Marşı'nın 10. kıtasından yola çıkarak, Kurtuluş Savaşı devam ederken milli marşımızın hazırlatılmasında hangi etkenin belirleyici olduğu söyleyenebilir? 

A) Ulusal egemenliği gerçekleştirme 

B) Toplumsal eşitliği sağlama 

C) Milli kültürü geliştirme 

D) Milli bilinci güçlendirme 


Aşağıda kazanılan başarıların hangisinde düzenli 
ordunun herhangi bir etkisi yoktur? 

A) Moskova Antlaşması'nın imzalanması 

B) Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması 

C) Doğu Cephesi'nde Ermenilerin mağlup edilmesi 
D) Güney Cephesi'nde Fransızların püskürtülmesi 





28. Maarif Kongresi'nde, okullarda okutulacak dersler ve 
derslerin saatleri belirlenmiştir. Türkçe dersinin yanı 
sıra, müzik, Türk tarihi, ziraat, Fransızca, hesap, uygulamalı meslek derslerine de yer verilmiştir. 

Buna göre yeni program ile ilgili; 
l. Gelenekseldir. 
Il. Hayata dönüktür. 
III. Teorik derslere yer verilmiştir. 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
B) | ve II 
C) I ve III 
D) Il ve III 


Subaylar Savaşı olarak da bilinen Sakarya Savaşı'nın 

ulusal ve uluslararası pek çok sonucu olmuştur. 

Hangisi bu savaşın ulusal sonuçları arasında gösterilebilir? 

A) Mustafa Kemal'e ve Milli Mücadeleye olan güven 
artmıştır. 

B) İtalyanlar Türk yurdundan tamamen çekilmiştir. 

C) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları artmıştır. 

D) Fransa ile Ankara Antlaşması yapılmıştır . 


Tekâlif-i Milliye emirleri Kelebek Köyü'ne (Adana) 
ulaşınca ilk önce Emine Hatun savaşa giden babasının 
ve erkek kardeşlerinin küçük ve büyükbaş hayvanlarını 
köy meydanına getirerek: “İşte savaşa giden babamın 
ve erkek kardeşlerimin malları. Bunların yüzde kırkını 
gelen emir üzerine Türk ordusuna göndereceğim.” 
deyince bu söylemden çok etkilenen Kelebek köylüleri 
ellerinde Türk ordusunun ihtiyacını karşılayacak ne 
varsa köy meydanına getirip trenle gönderirler. 

Metne göre Türk kadını ile ilgili olarak hangisi söylenemez? 

A) Duyarlıdır 

B) Çıkarcıdır 

C) Vatanseverdir 

D) Fedakardır 


ezl 


Isparta Ölçme Değerlendirme Merk 


31. 


33. 





Millî Mücadele’nin kazanılmasında Türk halkının 
katkısı oldukça büyüktür. Savaşa dahil olmadan da 
cephe gerisinde Türk halkı savaşların kazanılmasında etkili olmuştur. 

Buna göre aşağıdaki savaşların hangisinin kazanılmasında Türk halkının katkısı daha fazla olmuştur? 

A) I. İnönü 

B) Kütahya-Eskişehir 

C) Dumlupinar 

D) Sakarya 


Kazım Karabekir önderliğindeki düzenli ordu birlikleri 

Doğu Cephesinde Ermenilere karşı başarılı sonuçlar 

elde etmiştir. Bu durum üzerine TBMM ile Ermenistan 

arasında 2-3 Aralık 1920'de Gümrü Barış Antlaşması imzalanmış ve Ermeniler Sevr Antlaşmasındaki 

taleplerinden vazgeçmişlerdir. 

Bu bilgiler doğrultusunda Doğu Cephesiyle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Millî Mücadele'nin kazanılacağına dair inanç artmıştır. 

B) TBMM'nin içte ve dışta itibarı artmıştır. 

C) Doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır. 

D) Ermeniler doğudaki taleplerinden vazgeçmişlerdir. 


Mustafa Kemal'in Il. İnönü Savaşı'ndan sonra İsmet 

Bey'e “Siz orada yalnız düşmanı değil Türk halkının 

makus talihini de yendiniz” diyerek tebrik mesajı göndermiştir. 

Verilen mesajdan hareketle; 

l. Milli Mücadele başarıyla sonuçlanmıştır. 

Il. Türk halkının üzerindeki kara bulutlar dağılmaya 
başlamıştır. 

Il. İkinci İnönü Savaşı başarıyla sonuçlanmıştır. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

B) | ve II 

C) Il ve III 

D) I, Il ve II 


34. 24 Temmuz 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi ile 
Avrupalıların azınlıkları bahane ederek iç işlerimize karışmaları engellenmiş ve ülkede birlik beraberliği sağlayıcı adımlar atılmıştır? 

A) Orduyla ilgili hiçbir sınırlama getirilmeyecektir. 

B) Boğazların iki yakası askerden arındırılacaktır. 

C) Karaağaç savaş tazminatı olarak Türkiye'ye verilecektir. 

D) Ülkede yaşayan bütün gayrimüslimler Türk vatandaşı sayılacaktır. 


Mudanya Ateşkes Antlaşması ile 

Yukarıdaki boşluğu aşagıdakilerden hangisi ile 

doldurabiliriz? 

A) Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaş yapılmadan kazanılmıştır. 

B) Kapitülasyonlar kaldırılmıştır. 

C) Türk ordusuna sınırlama getirilmiştir. 

D) Boğazlar Komisyonu kurulmuştur. 


e Her aile bir askeri giydirecek. 

e Hak, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde 
orduya teslim edecek. 

e Her türlü makineli aracın 9040'ına el konacak. 

e Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz 
gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak. 
Tekâlif-i Milliye Emirlerinin verilen maddelerine 

göre hangi yorum yapılamaz? 

A) Ülkemiz zor günlerden geçmektedir. 

B) Yunan ordusundan güçlü olunmuştur. 

C) Lojistik ihtiyaçlar karşılanmak istenmektedir. 
D) Ordunun ihtiyaçları giderilmeye çalışılmaktadır. 
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Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın sonuçları ile ilgili olarak verilenlerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Türk ordusu büyük bir zafer kazanmıştır. 

B) İtilaf Devletleri barış tekliflerinde bulunmuştur. 

C) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır. 
D) Fevzi Çakmak'a Mareşallik unvanı verilmiştir. 


Kurtuluş Savaşı Dönemi'nde Yunan Kralı Konstantin İzmir'de gazetecilerin röportaj isteğini redderek 

gerekli bilgileri Ankara'da vereceğini söylemiştir. 

Konstantin'in gazetecilere Ankara'da randevu verme gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İzmir'de demeç vermesinin riskli olması 

B) Müttefiklerinden habersiz bir şey yapmak istememesi 

C) Eskişehir-Kütahya Savaşı'nda Yunan ordusunun 
başarısı 

D) Ankara'nın daha güvenli bir yer olması 


l. Türk-Yunan kuvvetleri arasındaki savaş sona 
erecektir. 

IL. Yunan kuvvetleri Meriç nehrine kadar olan Doğu 
Trakya'yı 15 gün içinde boşaltacaklardır. 

lll. Barış antlaşması yapılıncaya kadar Türk ordusu 
İzmit ve Çanakkale arasında belirlenen çizgiyi 
geçmeyecektir. 

IV. İstanbul, Boğazlar ve çevresinin yönetimi 
TBMM Hükümeti'ne bırakılacaktır. 

Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın verilen maddelerinden hangisi ile Osmanlı Devleti hukuken sona 

ermiştir? 


40. Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923 yılında 


1. 


İsviçre'nin Lozan kentinde imzalanmıştır. 
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması ile 
çözüme kavuşturulamayan konulardan biridir? 
A) Kapitülasyonlar 

B) Ermenilerin toprak talebi 

C) Tam bağımsızlık 

D) Irak sınırı 


“Bu zaferi kazanan ben değilim. Bunu asıl, tel örgüleri 
hiçe sayarak atlayan, savaş meydanında can veren, 
yaralanan, kendini esirgemeden düşmanın üzerine atılarak Akdeniz yolunu Türk süngülerine açan 
kahraman askerler kazanmıştır. Ne yazık ki onların 
her birinin adını Kocatepe sırtlarına yazmak mümkün 
değildir. Fakat hepsinin ortak bir adı vardır: TÜRK 
ASKERİ. “ 

Mustafa Kemal bu sözü hangi savaş sonrasında 
söylemiştir? 

A) Sakarya Savaşı 

B) Büyük Taarruz 

C) Çanakkale Savaşları 

D) Anafartalar Savaşı 


Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması 
Sakarya Savaşı'nın kazanılması 


Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılması 


İtilaf devletlerinin ateşkes teklifinde bulunması 


Diyagramı tamamlayan en uygun ifade hangisidir? 
A) Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması 

B) Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması 

C) Kars Antlaşması'nın imzalanması 

D) Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması 
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43. Tekâlif-i Milliye Emirleri ile güçlenen Türk ordusu Sa- 


karya Savaşı'nı kazanmış, askeri başarı beraberinde 

siyasi başarıları getirmiştir. 

Hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? 

A) İtilaf Devleri ile Sevr Antlaşması'nın imzalanması 

B) Ukrayna ile dostluk antlaşmasının imzalanması 

C) Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın imzalanması 

D) Fransa ile Ankara Antlaşması'nın imzalanması 


Milli Mücadele Dönemi'nde özellikle Güney Cephesi'nde 
halkın düşmana karşı verdiği mücadele, Türk halkının 
vatanseverliğinin en önemli göstergelerindendir. 

Buna göre Türk halkının Milli Mücadele'ye yaptığı katkılar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 
A) Bölgesel cemiyetler kurmaları 

B) Kuvayımilliye birlikleri kurmaları 

C) İstanbul Hükümeti ile işbirliği içinde olmaları 

D) Tekâlif-i Milliye Emirlerine uymaları 


Büyük Taarruz'un ardından Batı Anadolu düşmandan 
temizlenmiş ve Kurtuluş Savaşı'nın askeri safası sona 
ermiştir. İmzalanan Mudanya Ateşkeş Antlaşması'ndan 
sonra İtilaf Devletleri TBMM Hükümeti'ni Lozan Barış 
Konferansı'na davet etmişlerdir. 

Lozan Barış Antlaşması için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Yeni Türk devletinin bağımsızlığı İtilaf devletleri 
tarafından tanınmıştır. 

B) İtilaf Devletleri Kurtuluş Savaşı'nda kazandıkları 
zaferlerini siyasi zaferle taçlandırmışlaradır. 

C) Kurtuluş Savaşı ile TBMM Hükümeti'nin cephede 
kazandığı zafer Lozan Konferansı'na davet edilmesi ile siyasi zafere dönüşmüştür. 

D) 24 Temmuz 1923'te imzalanan bu antlaşma halen 
geçerliliğini korumaktadır. 





l. Orduyu tek elden idare etmenin gerekliliği 

II. Kuvayımilliye'nin bölgesel kurtuluş çareleri aramaları 

IIl. İşgaller karşısında Kuvayımilliye'nin yetersiz 
kalması 

Yukarıda verilenlerden hangileri düzenli orduya 

geçişi hızlandıran etkenler arasında gösterilebilir? 

B) | veli 

C) Il ve III 

D) |, Il ve II 


Tekâlif-i Milliye Emirleri ile toplanan eşyanın bedelleri 
emirlerde de belirtildiği gibi sahiplerine ödenmiştir. Bu 
ödemelerin büyük bir kısmı nakit olarak, geri kalan 
kısım ise hazine tahvilleri verilmesi suretiyle yapılmıştır. Ödemelerin yapılması ile ilgili kanun 12 Nisan 1923 
tarihli ve 328 sayılı kanundur. Bu kanun ile toplamı 
6.000.000 TL. olan Tekâlif-i Milliye borçları hak sahiplerine ödenmiştir. 

Buna göre Türk Devleti'nin; 

l. Millî devlet 

II. Hukuk devleti 

IN. Laik devlet 

özelliklerinden hangilerine vurgu yapılmıştır? 

B) Yalnız Il 
C) I ve III 
D) Il ve III 


50. 
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İtilaf Devletleri |. İnönü Savaşı'ndan sonra toplanan 
Londra Konferansı'na hem İstanbul Hükümeti'ni hem 


de TBMM Hükümeti'ni davet etmişlerdir. 

Bu duruma göre İtilaf Devletleri aşağıdakilerden 

hangisini amaçlamış olamaz? 

A) İki hükümet arasındaki anlaşmazlıktan yararlanmak 

B) Sevr Antlaşması'nı küçük düzeltmelerle Türklere 
kabul ettirmek 

C) TBMM Hükümeti'nin gücünü tüm dünyaya göstermek 

D) Barış yanlısı olduklarına dair kamuoyu oluşturmak 


Lozan Barış Antaşması imzalanmasıyla Sevr Anlasması geçersiz hale gelmiş, Irak sınırı (Musul) ve Suriye 
sınırı (Hatay) hariç olmak üzere 

büyük oranda gerçekleşmiştir. 

Yukarıdaki boşluğu aşagıdakilerden hangisi ile 
doldurabiliriz? 

A) Tekâlif-i Milliye Emirleri 

B) Sevr Anlaşması 

C) Paris Barış Konferansı 

D) Misakimilli 


Sakarya Savaşı'nda Mustafa Kemal “Hattı müdafaa 
yoktur, sathı müdafaa vardır. Vatanın her karış toprağı 
vatandaş kanı ile sulanmadıkça terk olunamaz.” emriyle dünya askerlik ve savaş tekniğine “topyekün savaş” 
kavramını kazandırmıştır. Bu durum Mustafa Kemal'in 


liklerini öne çıkarmaktadır. 

Yukarıdaki boşluğa aşagıdakilerden hangisi getirilebilir? 

A) Yaratıcılık, kararlılık, askeri deha 

B) İleri görüşlülük, eğitimcilik 

C) Eğitimcilik, sanatsal kabiliyetini 

D) Tarihe ve matematiğe düşkünlüğü 


I. İnönü zaferinin sonuçlarından bazıları şunlardır: 

/ Afganistan ile Dostluk Antlaşması'nın imzalanması 

/ Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması 

/ İtilaf Devletleri'nin TBMM Hükümetini Londra'ya 
davet etmesi 

Verilen bilgiden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan 

hangisine ulaşılamaz? 

A) TBMM Hükümetinin otoritesi artmıştır. 

B) TBMM Hükümeti İtilaf Devletleri tarafından tanınmıştır. 

C) İtilaf Devletleri savaşı kazanamayacağını anlamıştır. 

D) Siyasi başarılar kazanılmıştır. 





52. Lozan Barış Konferansı'nda alınan aşağıdaki ka- 55. 


rarlardan hangisi Türkiye'nin egemenlik haklarını 

kısıtlayıcı bir durum olarak gösterilebilir? 

A) Meriç Nehri Türkiye ile Yunanistan arasında sınır 
kabul edilmiştir. 

B) Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona 
bırakılmıştır. 

C) Azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilmiştir. 

D) Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılmıştır. 


|. Tekâlif-i Milliye Emirlerine kahraman milletimizin 
destek olması 
II. İtilaf Devletleri'nin ateşkes önerilerinin Mudanya 


Ateşkes Antlaşması'na zemin hazırlaması 56. 


l. ve Il. ifadelerin aşağıdaki alanlarla eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? 


| II 

Siyasi 
Toplumsal 
Askeri 
Ekonomik 


A) Toplumsal 
B) Askeri 

C) Kültürel 
D) Siyasi 
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Yunan general, subay ve erlerinin bir bölümü Uşak'ta 
teslim olmuştu. Esir alınanlar içinde Yunan Ordusu 
Komutanı ve Başkomutanı Trikopis vardı. Trikopis'i 
Mustafa Kemal Paşa'nın yanına getirdiler. Gazi Paşa, 
esir generalleri ayakta karşıladı. Birer çay ısmarladı, 
sonra Trikopis'e sordu: “Bu iş nasıl oldu?” Trikopis 
başını önüne eğdi. Mustafa Kemal: “Üzerinize düşen 
vazifeyi yerine getirdiğiniz için rahat olunuz. Artık bizim 
misafirimizsiniz. En büyük komutanlar için de esirlik 


mukadder olabilir” dedi. 57. 


Paragrafa göre Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliğinden bahsedilmektedir? 

A) Teşkilatçılığı 

B) Çok yönlülüğü 

C) Eğitimciliği 

D) Hoşgörülülüğü 





“Milli eğitim programımızın, milli eğitim siyasetimizin 
temel taşı, cahilliğin yok edilmesidir. Cahillik yok edilmedikçe, yerimizdeyiz.” 


Mustafa Kemal ATATÜRK 
Eğitim politikalarının temelinin atıldığı çalışma 
hangisidir? 
A) İzmir İktisat Kongresi 


B) Maarif Kongresi 
C) Erzurum Kongresi 
D) Alaşehir Kongresi 


Mondros'tan sonra başlayan işgaller karşısında Türk 

halkının oluşturduğu düzensiz askeri birliklere Kuvayımilliye denir. 

Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye'nin Milli Mücadele'ye katkılarından biri değildir? 

A) Düşmanın ilerleyişini yavaşlatmıştır. 

B) Halkta milli bilincin oluşmasına katkı sağlamıştır. 

C) Bulundukları bölgenin Türklüğünün kanıtlanmasın- 
da etkili olmuşlardır. 

D) Bütün Kuvayımilliye şefleri düzenli ordunun temeli- 
ni oluşturmuştur. 


Tekalif-i MilliyeEmirleri hangi savaştan sonra yayınlanmıştır? 

A) Sakarya Savaşı 

B) Çanakkale Savaşı 

C) Büyük Taaruz Savaşı 

D) Kütahya-Eskişehir Savaşları 


58. Tekâlif-i Milliye Emirlerinin uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi için Ankara, Kastamonu, Yozgat, 
Konya, Samsun'da İstiklâl Mahkemeleri kurulmuş ve 
bu mahkemelerde suçlu görülenler cezalandırılmıştır. 
Buna göre TBMM; 

|. Atama 

Il. Yargı 

lIl. Yasama 
yetkilerinden hangilerini kullanmıştır? 

B) Yalnız Il 

C) | ve II 

D) II ve III 


TBMM Temsilcileri tarafından Lozan görüşmelerinde 
ortaya konulan “Misakı Milli sınırlarının tanınması” 
konusu amacıyla yakından ilgilidir. 
Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi ile 
doldurabiliriz? 


A) Kapitülasyonların kaldırılması 

B) Ordunun kısıtlanmasının önlenmesi 

C) Türkiye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması 
D) Ekonomik kalkınmayı sağlama 


60. Tekâlif-i Milliye Emirlerinden bazıları şunlardır: 

/ Her aile birer kat çamaşır, bir çift çorap 

v Araç sahipleri her ay 100 km ordu için çalışacak 

/ Halk elindeki silah ve cephaneyi orduya teslim 
edecek 

v Marangoz, demirci, dökümcü gibi zanaatkarlar ordu 
hizmetinde çalışacak 

Verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılamaz? 

A) Millî seferberlik ilan edilmiştir. 

B) Topyekün bir mücadele amaçlanmıştır. 

C) Halkın milli mücadeleye katılımı amaçlanmıştır. 

D) Milli mücadele zaferle sonuçlanmıştır 
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61. 


63. 





200'den fazla kadın ve erkek öğretmeni bir araya 
getiren Maarif Kongresi'nde; Halk Mektepleri Projesi, 
ilköğretimin dört yıldan beş yıla çıkarılması, ders programlarına uygulamalı derslerin konulması kararlaştırıldı. 
Buna göre Maarif Kongresi'nin amacı hangisidir? 
A) Geleneksel eğitim kurumlarını güçlendirmek 

B) Askeri okulları modernleştirmek 

C) Mesleki eğitime önem vermek 

D) Türk eğitim sisteminin temellerini atmak 


Sakarya Savaşı'nın sonunda Misakımilli'yi tanıyan ilk 
İtilaf Devleti olmuştur. 

Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? 

A) İngiltere 

B) Fransa 

C) Yunanistan 

D) İtalya 


Tekâlif-i Milliye Emirleri ile Türk halkı, maddi ve manevi 
bütün kaynaklarıyla Kurtuluş Savaşı'na katılmaya çağrıldı. Ve böylece Türk ordusunun ihtiyaçları karşılandı. 
Türk halkının bu emirlere uyması neye önem verdiğini gösterir? 

A) Milli egemenlik 

B) Milli bağımsızlık 

C) Milli tarih 

D) Milli irade 


CEVAP ANAHTARI 


İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesini gerekçe göstererek 
topraklarımızı işgal etmeye başlamıştı. Bu durum karşısında Türk halkı Mustafa Kemal önderliğinde Milli Mücadele'yi 
başlattı. 


Milli Mücadele'de açılan cepheler haritada numaralarla gösterilmiştir. Açılan bu cephelerle ilgili özellikler aşağıda 
verilmiştir. 


Karayılan, Tayyar Rahmiye Hanım gibi yerel kahramanların özverili mücadeleleriyle yerli halkın Fransız ve Ermenilere karşı büyük bir direniş gösterdiği 
= | cephedir. 


Kazım Karabekir Paşa komutasındaki askerî birliklerin Ermenileri yenilgiye uğrattı cephedir. 


A Cephesi Ze 


B Cephesi 


C Cephesi 





2. Aşağıda verilen bulmacayı çözünüz. 
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. TBMM'yi tanıyan ilk Müslüman devlettir. 

. Misakimilli verilen ilk tavizdir. 

. Lozan Barış Konferansı'nda TBMM'nin Türk milletini tek başına temsil etmesi için kaldırılmıştır. 
. Milli Mücadele Dönemi'nde Çerkez Ethem'in kurduğu özel birliktir. 

. Lozan Barış Antlaşması ile Yunanistan tarafındanTürkiye'ye verilen savaş tazminatıdır. 

. Halide Edip Adıvar'ın Milli Mücadele kahramanı Ayşe Hemşireyi anlattığı eserdir. 

. Lozan Barış Konferansı'nda TBMM Hükümetini temsil eden heyetin başkanıdır. 

. Lozan Barış Antlaşması ile kaldırılan Osmanlı borçları ile ilgili teşkilattır. 

. Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye'ye verilen adadır. 

10. Sovyet Rusya'nın Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne geri verdiği antlaşmadır. 
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Milli MÜCADELE'NİN KAHRAMANLARINDAN SÜTÇÜ İMAM 


HAYATI 

Fevzipaşa Mahallesi'nde 1872'de doğdu. Uzunoluk Camisi'nde gönüllü olarak imamlık yaptı. Geçimini süt satarak temin ettiği için “Sütçü İmam” olarak bilinmektedir. Maraş'ın işgalinde düşmana ilk kurşunu atan Sütçü İmam, 
düşmanın buradan kovulmasından sonra belediyede görev verilmiş, Maraş 
Kalesi'ndeki topun idaresi de kendisine bırakılmıştır. 


SÜTÇÜ İMAM OLAYI 

29 Ekim 1919'da Maraş, 8 ay süren İngiliz işgalinden sonra Fransızlar tarafından işgal edilir. 

31 Ekim 1919'da Fransız kuvvetlerinin kente girişinden 2 gün sonra Uzunoluk Hamamı'ndan çıkan Türk kadınlarına Fransız devriyeleri ve Ermeniler 

“Burası artık Türklerin değil, Fransız memleketinde bizim dediğimiz olacak. Açın yüzlerinizi!” diyerek 
saldırırlar. Çakmakçı Said ve Gaffar Kabuloğlu Osman kadınları işgalcilerin elinden almak isterken 
ağır yaralanır. Bu sırada yan tarafta küçük bir dükkanda süt satan Sütçü İmam tabancasını alarak olay 
yerine gelir. Silahını kadınlara sataşan ve Çakmakçı Said'i yaralayan Ermeni askerin üzerine doğrultarak ateşler. Kurşun isabet eden Ermeni yere düşer, diğerleri ise kaçar. Maraşta düşmana sıkılan bu 
ilk kurşun ile Türk milletinin işgalcilere ve Ermenilere yaptıklarının yanlarına kalmayacağı gösterilir. 


Sütçü İmam'ın bu unutulmaz kahramanlığından dolayı halk adeta birbirine kenetlenerek kardeş olmuştur. Sütçü İmam olayı; Kahramanmaraş mücadelesinde yeni bir ışık, yeni bir zafer yolunu açmıştır. 


Güney Cephesi'nin kahramanı olan Sütçü İmam'la ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere bakarak Sütçü İmam 
hakkında hangi tutumları işaretlememiz gerekiyorsa o tutuma “X” işaretini koyunuz. 


Duyarsız 


Vatansever 


İleri Görüşlü 


Pasif 


Milliyetçi 





4. 


İtalya Anadolu'yu tamamen terk etmiştir. 


TBMM Londra Konferansı'na davet edilmiştir. 


Aşağıda Milli Mücadele ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. 


Düzenli ordu Sakarya'nın 
doğusuna çekilmiştir. 


Yeni kurulan düzenli 
ordunun ilk askeri başa- 


Ermenistan, Gürcistan 
ve Azerbaycan ile Kars 
Antlaşması imzalanmıştır. 


İtalya işgal ettiği topraklardan çekilmeye 


Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalanmıştır. 


Milli Mücadele'nin askeri safhası sona ermiştir. 


rısıdır. başlamıştır. 


İstiklal Marşı kabul edilmiştir. 


Maarif Kongresi toplanmıştır. 


Verilen bilgilerin numaralarını hangi gelişmeyle ilgiliyse o gelişmenin altına yazınız. 


Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerden uygun olanlar ile doğru bir şekilde tamamlayınız. 


Güçler 
birliği 


a. Gümrü Antlaşması ile Kars, Iğdır, Sarıkamış ve Kağızman Hükümeti'ne verilmiştir. 
b. |. İnönü Savaşı'nda Yunanlar Ankara'ya ulaşıp TBMM'yi dağıtmak için .. Çerkez Ethem, İsyanı'ndan yararlanarak 
saldırıya geçmiştir. 


c. İtilaf Devletleri ilk defa 


d. 





6. 





Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bu cümlelerdeki bilgilerin doğru ya da yanlış olduklarını değerlendiriniz. 
Doğru cevabın altındaki harfleri kullanarak şifreyi tamamlayınız. 


“Amiral Bristol Raporu” Gediz taarruzunun İstiklal Marşı halkın milli Turgut Özakman'ın “Şu 
ile Yunan işgalinin haksız başarısız olması düzenli egemenlik duygularını Çılgın Türkler” adlı yapıtı 
olduğu belgelenmiştir. ordunun kurulmasında pekiştirmek için Milli Mücadele'yi konu 

etkili olmuştur. hazırlanmıştır. alan bir romanıdır. 


Sakarya Savaşı'ndan Kuvayımilliye birliklerinin Kurtuluş Savaş'nda ya- 
sonra Yunanlar taarruza, hukuk dışı uygulamaları zarlar Milli Mücadele'nin 
Türkler savunmaya geçti. bu birliğin kaldırılmasının sadece askeri yönünü 

gerekçelerindendir. ele almıştır. 


, Doğru | Yanlış || Doğru | Yanlış || Doğru | Yanlış 


Aşağıda |. İnönü Savaşı'nın iç ve dış politika açısından sonuçları karışık olarak verilmiştir. 
Verilen sonuçların ilgili olduğu kutucuğu işaretleyiniz. 


KN 


Türk Hükümeti’ nin Anadolu'daki otoritesi arttı. 


İç Politika Dış Politika İç Politika 


İtilaf Devletleri TBMM'yi 
Londra Konferansi’na 
çağırdılar. 


İç Politika 


L> 


Dış Politika 


E 


İç Politika 


Q> 


TBMM, İstiklal Marşı'nı kabul 
etti. 


TBMM’ye olan güven 
artmıştır. 


TBMM, Afganistan'la dostluk 
antlaşması imzaladı. 


Dış Politika İç Politika Dış Politika 


Sovyet Rusya ile Moskova 
Antlaşması imzalandı. 


Dış Politika 


© 


İç Politika 


© 


Dış Politika 


CD, 


Aşağıda Sevr Barış Antlaşması'nın konu başlıkları ile ilgili maddeleri verilmiştir. 
Lozan Barış Antlaşması'nın konu başlıkları ile ilgili maddelerini yazınız. 


Sevr Barış Antlaşması 


Sınırlar: 

Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan'a, Suriye 
Fransa'ya, Arabistan ve Irak İngiltere'ye bırakılacak, 
Doğu Anadolu'da iki yeni devlet kurulacak. 


Boğazlar: 

Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak, 
uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek, bu 
komisyonda Türk üye bulunmayacak. 


Kapitülasyon: 
Kapitülasyonlardan tüm devletler yararlanacak. 


Azınlıklar: 
Azınlıklara genişletilmiş haklar verilecek. 


Adalar: 
On İki Ada İtalya'ya bırakılacak. 
Ege adaları Yunanistan'a verilecek. 


Sınırlar: 

-Türkiye-Yunaniştan.sınıy,.Meriç.Nehri olacak 
-Türkiye-Şuriye.. sınırı, . Eransa. ile. imzalanan..Ankara 
Antlaşması. kabul. edilecek. Türkiye-Irak. sınırı. TRMM 
ile İngiltere arasında 9 ay.içinde çözülecek 

-Doğu Anadolu.Türkiye Cumhuriyeti toprağı.sayıldı..... 


ğazlar: 
ek ve Çanakkale Boğazları, Türkiye başkanlı- 
J rr Y 


ki “Ui oğazlar Komisyonu” tarafından 


Azınlıklar: 
-Anadolu'daki bütün gayrimüslimler.Türk.vatandaşı.... 
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